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Echt leven is...
door Arie van der Stoep

Echt leven is: op weg zijn naar je bestemming. Er ligt iets prachtigs op je te wachten! God heeft

dat voor je klaargelegd (1), al lang voordat je werd geboren. (2) En het is zijn plan om je te helpen

om dat te bereiken.

Daarom is echt leven ook: Jezus’ woorden aannemen als Gods waarheid voor jou. (3) Daarmee neem

je Hemzelf aan en ontvang je het echte leven, het eeuwige leven. Je wordt een kind van God. (4)

Echt leven is: geloven dat Jezus zichzelf offerde voor jou in dat vreselijke lijden, dat kruis en dat

sterven. Maar het is ook: geloven dat Hij voor jou opstond uit de dood (5), om je bij God te brengen en

je deel te laten krijgen aan alles wat God voor je heeft bestemd.

Echt leven is: gereinigd zijn van zonden door je geloof in Jezus en die reiniging zichtbaar hebben

ondergaan in de doop in water. Het is: daaruit opgestaan zijn in een nieuw leven, samen met Hem. (6)

Echt leven is: leven in de zekerheid, dat je zonden zijn vergeven. (7)

Echt leven is: vervuld zijn met de Heilige Geest, zodat door zíjn kracht dat nieuwe leven in je tot stand

kan komen en je als een discipel Jezus kunt volgen (8) op de weg naar je bestemming.

Echt leven is: door de Heilige Geest vervuld zijn met de liefde van God. (9) Het is: door die liefde

houden van de mensen om je heen, van God en van jezelf. Het is: door Hem een leven leiden dat waar

is en echt en vol van Gods aanwezigheid.

Echt leven is: door geloof verbonden zijn in een diepe relatie met de Echt Levende, met Jezus. Het is:

Hem kennen en merken hoeveel Hij van je houdt. Het is: daardoor steeds meer van Hém gaan houden

en Hem de eerste plaats in je leven geven. (10)

Echt leven is: groeien in je geloof in Jezus (11), door naar Hem te blijven luisteren en zijn wil te doen.

Het is: dagelijks met Hem omgaan en daarvoor tijd nemen. (12)

Echt leven is: door je omgang met Jezus steeds dichterbij je bestemming komen. Het is: uitzien naar

het moment, dat je Hem in levenden lijve zult ontmoeten. Het is weten: dan zal Hij mij geven wat God

voor mij heeft klaargelegd. (1)

Jij bent voorbestemd om echt te leven! Daarvoor moest het eerst Kerstmis worden. Maak er nu

dus een groot feest van ter ere van Jezus! Hij leeft!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Petrus 1:4.

(... wedergeboren) tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen

weggelegd is voor u.

(2) Psalm 139:16.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin;

in uw boek waren zij alle opgeschreven,



de dagen, die geformeerd zouden worden,

toen nog geen daarvan bestond.

(3) Johannes 5:24.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig

leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

(4) Johannes 1:12.

Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun

die in zijn naam geloven.

(5) 2 Korintiërs 5:15b.

... En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,

die voor hen gestorven is en opgewekt.

(6) Romeinen 6:4, 8.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood (namelijk in de dood van Christus - AvdS),

opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid

van leven zouden wandelen.

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven.

(7) Psalm 32:1-2a.

Welzalig hij (= diep gelukkig is hij, echt leven heeft hij - AvdS), wiens overtreding vergeven,

wiens zonde bedekt is;

welzalig de mens, aan wie de HEER de ongerechtigheid niet toerekent, ...

(8) Handelingen 1:8.

Jullie zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zult mijn getuigen zijn te

Jerusalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.

(9) Romeinen 5:5.

De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige

Geest, die ons gegeven is.

(10) 1 Johannes 4:19.

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

(11) Efeziërs 4:15.

Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, ..., Christus.

(12) Kolossenzen 2:6.

Nu gij Jezus Christus, de Heer, aanvaard hebt, wandelt in Hem.
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